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Italiaanse films 

Titel   Regisseur Duur bijzonderheden   

L’ammiratrice  R. Scandariato 102 film uit 1983 Journaliste Francesca doet zich voor als fan van de Napolitaanse zanger en acteur Nino 

D’Angelo, om zo dichter bij hem te komen. Het resultaat: de twee worden verliefd. Maar al snel slaat het noodlot toe…Een muzikaal melodrama dat zo 

hartverscheurend is, dat een zakdoek een must is. De sceneggiata is een typisch Napolitaanse populaire theatervorm: zware melodrama’s afgewisseld met 

komische intermezzo’s, en de nodige liedjes, allemaal in het plaatselijke dialect. De stukken ontstonden rond 1918 en werden meteen bewerkt voor de 

bioscoop, met een flink aantal producties in de jaren 20 en zelfs nog meer in de jaren 70 en 80. Een van de grootste sterren van dit genre is Nino D’Angelo die 

(een versie van) zichzelf speelt in L’ammiratrice, een vroege uiting van ware volkspoëzie. Journalist Francesca doet zich voor als fan van Nino om hem te 

benaderen – en ze worden verliefd. Hoe kan het ook anders? Maar al snel slaat het noodlot toe… Romano Scandariato, die nog twee uitmuntende Nino 

D’Angelo-sceneggiate zou maken, trok hier alles uit de kast. De romantiek is honingzoet, de humor platvloers en volks en het melodrama zo 

hartverscheurend dat de tranen tegen de plinten van de bioscoopzaal klotsen. Ondertussen schittert Napels in zijn antieke, eeuwige glorie, die van paupers 

vorsten en vorstinnen maakt. Populaire cinema op zijn best. 

zondag 1 februari 2026 | 14.15 - 16.02 Cinerama 5 Donderdag 5 februari 2026 | 12.15 - 14.02 LantarenVenster 3  

Appunti per un’  P.P. Pasolini   70 film uit 1970 
Orestiade africana  Eind 1968 had Pier Paolo Pasolini serieuze plannen voor een bewerking van Aeschylus’ Oresteia in Afrika en reisde hij naar Oeganda en 

Tanzania om mogelijke locaties en acteurs te zoeken. Na zijn terugkeer sprak hij met Afrikaanse studenten van de universiteit Sapienza in Rome – die hem 

beleefd, maar onomwonden vertelden wat ze van zijn plannen vonden Dat betekende het einde van het project. Het zegt veel over Pasolini dat hij deze 

mislukking toch heeft omgezet in een film waarin hij zichzelf toont als westerling die zich laat meeslepen door zijn ietwat rousseauiaanse visie op het 

traditionele Afrika – terwijl hij daar eigenlijk op zoek was naar het mythische Italiaanse zuiden dat hij altijd had verheerlijkt. En zoals blijkt uit Ulrich Köhlers 

Gavagai, dit jaar ook te zien op IFFR, zijn de vragen die Pasolini stelt nog altijd relevant, zij het op een andere manier dan 50 jaar geleden… Deze vertoning 

bestaat uit de volgende films: Appunti per un’Orestiade africana peter kammerer/Pasolini 

zaterdag 31 januari 2026 | 12.00 - 14.05 Cinerama 5   donderdag 5 februari 2026 | 17.15 - 19.20 LantarenVenster 3  

 

Fuori   M. Martoni 115 Het bewogen leven van Goliarda Sapienza (1924–1996) doet denken aan dat van zeventiende-eeuwse 

Italiaanse kunstenaars die pas na hun dood erkenning kregen. Mario Martone presenteert een fijnzinnige vertelling van het levensverhaal van deze 



eigenzinnige auteur, die sterk beïnvloed werd door vrouwen die ze tijdens haar gevangenschap ontmoette, in het Rome van de jaren tachtig.De Italiaanse 

actrice en schrijfster Goliarda Sapienza werd gedurende haar leven door uitgevers afgewezen. Ze brak pas door toen haar man haar provocerende literaire 

meesterwerk, The Art of Joy, postuum publiceerde. Haar onconventionele leven is omgeven met een zweem van vermaardheid, wat de Napolitaanse 

filmmaker Mario Martone gebruikt om zijn portret van Sapienza in zijn nieuwste film Fuori kleur te geven. Eerder bracht Martone The King of Laughter (IFFR 

2022) en Nostalgia (IFFR 2023) naar Rotterdam. Nu richt hij zijn lens op het Rome van de jaren tachtig, tijdens en na Sapienza’s vijfdaagse gevangenschap in 

de Rebibbia-gevangenis, en baseert hij zijn film op haar memoires daarover. De hechte banden die ze daar smeedde, hebben de schrijfster en haar kijk op de 

wereld diepgaand en blijvend gevormd. Fuori, ‘buiten’ in het Italiaans, is een sprankelende verwijzing naar de grens tussen de gevangenis en de 

buitenwereld, waarvan Sapienza zich steeds meer bewust wordt. De iconische Italiaanse actrice Valeria Golino vertolkt de schrijfster met zowel levenslust als 

wanhoop, gedreven door de kracht van zusterschap, vriendschap en liefde. 

zaterdag 31 januari 2026 | 18.15 - 20.35 Pathé 1 maandag 2 februari 2026 | 12.30 - 14.50 de Doelen Jurriaanse Zaal woensdag 4 februari 2026 | 12.00 - 

14.00 LantarenVenster 1 vrijdag 6 februari 2026 | 15.00 - 17.00 Cinerama 1  

Life is Life  R. Milani 118 An elderly shepherd takes on big business when he becomes the only holdout against property developers 

building a luxury resort in his tiny Sardinian village. A heartwarming underdog story about the things money can’t buy, complete with beautiful scenery and a 

distinctly Italian sensibility. On the eve of the millennium, a Milanese businessman (Diego Abatantuono) sets his heart – and his property empire – on 

building a luxury eco resort in a sleepy Sardinian village. The locals, desperate for work, are delighted, but one barrier stands in the development’s way: Efisio 

(Giuseppe Ignazio Loi) an elderly shepherd whose family has grazed cows on the idyllic beaches for generations, is refusing to sell his land. Negotiations drag 

on and curmudgeonly Efisio stands firm in the face of extravagant offers of money and infuriated entreaties from his neighbours. As the years pass, the 

shepherd and his daughter Francesca (Virginia Raffaele) find themselves under increasing pressure as the developers turn to underhand tactics to force the 

sale. Yet Efisio stays stubborn, and Francesca slowly begins to understand her father’s contrary perspective. Inspired by a true story, Riccardo Milani’s film is a 

warm, funny and ultimately rather poignant David and Goliath story, set amidst gorgeous landscapes and anchored by charming performances, particularly 

from non-professional actor Loi (a real-life shepherd) as a most unlikely hero.  

Vrijdag 30 januari 2026 | 17.30 - 19.53 de Doelen Willem Burger Zaal   zondag 1 februari 2026 | 20.45 - 23.08 TR Schouwburg Grote Zaal  donderdag 5 

februari 2026 | 12.00 - 14.03 Pathé 1  vrijdag 6 februari 2026 | 20.00 - 22.03 Cinerama 1  

Il Maestro  A. di Stefano 125 Tiener met tennistalent Felice wacht een grandioze carrière, maar als een flamboyante nieuwe trainer ten tonele 

verschijnt, begint het strenge regime van zijn vader af te brokkelen. Het Italiaanse acteericoon Pierfrancesco Favino vertolkt de getroebleerde alfatrainer met 

speels machismo en elan. Tiener en tenniswonder Felice (een zeer toegewijde Tiziano Menichelli) heeft van zijn dominante vader Pietro geleerd dat een 

goede verdediging de beste aanval is. In een zonovergoten Italië in de jaren tachtig dwingt Felices vader hem de top te halen met zijn behoudende, The Art 

of War-achtige strategie. Zodra Felices nieuwe trainer Raul ‘de Kat’ Gatti de baan betreedt, gaat dat mis. Deze niet-ingeloste tennisbelofte en aan lager wal 

geraakte rokkenjager – met speels machismo gespeeld door het Italiaanse acteericoon Pierfrancesco Favino – verbergt zijn problemen achter bravoure. In 



plaats van de toegewijde trainer die je zou verwachten, is hij eerder de ontspannen vader die Felice nooit heeft gehad. Met de ongewone vriendschap tussen 

een stoïcijns tienertalent en zijn alfamannetje-trainer als uitgangspunt creëert ex-acteur en filmmaker Andrea Di Stefano een bitterzoete coming-of-age 

buddyfilm. Il Maestro laat zien dat alleen echte ervaringen tot succes op de baan leiden. Een wedstrijd winnen is maar een middel. Winnen in het leven – 

wat voor iedereen iets anders betekent – is veel belangrijker. 

vrijdag 30 januari 2026 | 20.45 - 22.55 Pathé 1 zondag 1 februari 2026 | 09.15 - 11.25 Oude Luxor woensdag 4 februari 2026 | 21.30 - 00.00 donderdag 5 

februari 2026 | 18.45 - 21.15 Pathé 7 

Nino 18 giorni  T. d’Angelo   89 Een portret van de Napolitaanse zanger en acteur Nino D’Angelo, gemaakt door zijn zoon Toni – maar 

tegelijkertijd ook een lofzang op gewone mensen, hun dromen en verlangens, en op populaire cultuur zoals muziek en film, de voedingsbodem voor de hoop 

op een beter leven, een grotere liefde. Nino D’Angelo werd geboren in armoede en ging zo snel mogelijk van school om geld te verdienen voor de familie. In 

de tweede helft van de jaren 70 werd hij de meest veelbelovende nieuwe ster van de Napolitaanse populaire cultuur, als zanger en theater- en filmacteur. 

Een halve eeuw later is D’Angelo uitgegroeid tot levend nationaal erfgoed, vanwege zijn artistieke ontwikkeling waarmee hij geleidelijk de harten van vele 

Italianen veroverde. Hij toonde ook steeds meer maatschappelijke betrokkenheid en verloochende zijn zuidelijke wortels nooit – al woont hij al decennialang 

in Rome. Waarom? Dat en nog veel meer zien we in deze prachtige documentaire gemaakt door zijn zoon Toni (die we vooral kennen van zijn bijzondere 

misdaadfilms). Net als D’Angelo’s muziek- en filmimago is Nino. 18 giorni vooral een ode aan gewone mensen, hun dromen en verlangens en de kunstvormen 

die deze hoop op een beter leven en een zachtaardigere liefde voeden. 

zondag 1 februari 2026 | 11.45 - 13.39 Cinerama 5 Zaterdag 7 februari 2026 | 17.45 - 19.19 Pathé 2 

White Lies  A. Zari    99 Alba Zari groeide op in de ‘Children of God’-cult in Thailand: een sekte die wereldwijd tienduizenden 

volgelingen heeft en berucht is om seksueel misbruik en manipulatie. Ze herinnert zich niets van haar jeugd. Wanhopig op zoek naar herinneringen stort ze 

zich op de pijnlijke gevolgen van indoctrinatie. In White Lies begeeft filmmaker Alba Zari zich in het labyrint van leugens en geheimen rondom de ‘Children of 

God’-sekte. Ze is op zoek naar delen van haar jeugd die uit haar geheugen zijn verdwenen. Om de identiteit van haar vader te achterhalen, moet ze de 

confrontatie aangaan met haar moeder en grootmoeder, en probeert ze hun keuzes te begrijpen. Hoewel Zari’s zoektocht naar de waarheid centraal staat, 

geeft White Lies daarnaast een treffend beeld van de kwetsbaarheid en schoonheid van een moeder-dochterrelatie. In de dialoog tussen drie generaties 

vrouwen wordt onvoorstelbaar leed omgezet in veerkracht en begrip. De sporen van pijn worden liefdevol gefilmd, waardoor de hoofdpersonen de 

waardigheid krijgen die ze verdienen – en hen vaak juist wordt ontzegd in verhalen over sekteleden. In White Lies wordt de taal van een documentaire 

aangewend om op ontroerende wijze een sterke zaak te maken voor acceptatie en begrip na indoctrinatie. 

zondag 1 februari 2026 | 18.00 - 20.04 LantarenVenster 3 dinsdag 3 februari 2026 | 14.15 - 16.19 Pathé 6 donderdag 5 februari 2026 | 19.30 - 21.14 Pathé 3 

 



Semi Italiaans 

Accept our sincere J. Dobrachkous 107  In een decadent Venetiaans hotel voelt manager Eva zich aangetrokken tot de mysterieuze Contessa. Wat   
Apologies    ooit een toevluchtsoord was waar je je kon afzonderen, is een beklemmende kooi geworden, en beide vrouwen verlangen naar een 
uitweg. Een fascinerende gothic fantasy die verleidt en verontrust. De raadselachtige Eva is de manager – of eigenlijk: algemene probleemoplosser – van een 
hotel in Venetië. Voor haar is dit meer dan een baan. Het decadente Venetiaanse palazzo, een doolhof vol vreemdelingen, is voor haar zowel een 
toevluchtsoord waar ze aan haar demonen kan ontsnappen als een beklemmende kooi. Wanneer Eva de charmante en roekeloze Contessa ontmoet, die ook 
gevangen lijkt in het hotel, laat ze zich verleiden door de mogelijkheid van radicale verandering. Na het verfijnde en mystieke Bebia, à mon seul désir (IFFR 
Tiger Competition 2021) keert Juja Dobrachkous terug met een nog meeslepender werk. Accept Our Sincere Apologies is een caleidoscopisch geheel van 
surrealistische en absurde beelden die allemaal draaien om de ambigue Eva – het slachtoffer van een onsterfelijke wereld die langzaam vergaat en het einde 
betekent voor Eva en haar prachtige beul. Een gothic fantasy in een dromerig Venetië – een stad vol eindeloze doolhoven, lachspiegels en vervormde 
reflecties. De film lijkt losgekoppeld van het heden, maar legt vlijmscherp de vernietigende aard van onze tijd bloot. 
 
zaterdag 31 januari 2026 | 17.00 - 19.12 KINO 1 maandag 2 februari 2026 | 16.30 - 18.42 Cinerama 5 vrijdag 6 februari 2026 | 09.15 - 11.07 Pathé 2 

 

Chronovisor  K.Walker J. Auen  99  French academic is seduced into a world of untold histories in her scholarly quest to uncover 

the mystery of a history-capturing camera-like machine created by clandestine Benedictine monks. An academic-noir, armchair mystery in the 

lineage of Jorge Luis Borges and Umberto Eco. In her research on the philosophy and neuroscience of memory, Béatrice Courte (Anne Laure 

Sellier) comes across the story of a Benedictine monk who claimed in the 1950s to have witnessed the crucifixion of Christ through a machine 

that had visually captured and could relay any moment in history through a television set. The story had caused a scandal, not least with the 

Vatican, and the academic becomes obsessed with this puzzling phenomenon, applying her meticulous research skills to go deeper, beyond the 

realms of the possible, in turn possibly sacrificing her own scholarly standing. Rarely has the act of analogue research been so stirringly evoked 

as in this remarkable debut feature directed by Jack Auen and Kevin Walker of the collective Cosmic Salon (Things Hidden Since the 

Foundation of the World, IFFR 2025). Captured in warm, low-lit 16mm, New York City’s libraries and a bricolage of video tapes and journal 

articles act as fascinating portals to questions of historiography, paranormal belief and institutional suppression, that captivate even the most 

agnostic amon 

vrijdag 30 januari 2026 | 18.00 - 20.04 KINO 1 zondag 1 februari 2026 | 15.00 - 17.04 Pathé 2 woensdag 4 februari 2026 | 09.45 - 11.29 Cinerama 5  
 

 

https://iffr.com/nl/iffr/2021/films/bebia-%c3%a0-mon-seul-d%c3%a9sir
https://iffr.com/en/iffr/2025/films/things-hidden-since-the-foundation-of-the-world
https://iffr.com/en/iffr/2025/films/things-hidden-since-the-foundation-of-the-world


Overzicht 

Vrijdag 30 

Ochtend       middag      avond 

Life is Life 17.30 - 19.53 Doelen Burger Zaal   Il Maestro 20.45 - 22.55 Pathé 1 

Chronovisor 18.00 - 20.04 KINO  

Zaterdag 31 

Ochtend       middag      avond 

Appunti per un’ Orestiade africana  12.00 - 14.05 Cinerama 5  Accept apologies 17.00 - 19.12 KINO 1   Fuori 18.15 - 20.35 Pathé 1  

 
Zondag 1 

Ochtend       middag      avond 

Il Maestro 09.15 - 11.25 Oude Luxor     L’ammiratrice 14.15 - 16.02 Cinerama 5   Life is 20.45 - 23.08 TR Schouwburg Gr Zaal   

Nino 11.45 - 13.39 Cinerama 5      White lies 18.00 - 20.04 LantarenVenster 3  

Chronovisor 15.00 - 17.04 Pathé 2  

Maandag 2 

Ochtend       middag      avond 

Fuori 12.30 - 14.50 de Doelen Jurriaanse Zaal  

Accept apologies | 16.30 - 18.42 Cinerama 5  

  



Dinsdag 3 

Ochtend       middag      avond 

White lies 14.15 - 16.19 Pathé 6  

Woensdag 4 

Ochtend       middag      avond 

Fuori 12.00 - 14.00 LantarenVenster 1          Il Maestro 21.30 – 00.00 Doelen Burger Zaal  

Chronovisor 09.45 - 11.29 Cinerama 5 

 

Donderdag 5 

Ochtend       middag      avond 

L’ ammiratrice 12.15 - 14.02 LantarenVenster 3    Appunti per 17.15 - 19.20 LantarenVenster 3  Il Maestro 18.45 - 21.15 Pathé 7 

Life is Life 12.00 - 14.03 Pathé 1            White lies 19.30 - 21.14 Pathé 3 

 

Vrijdag 6 

Ochtend       middag      avond 

Accept apologies 09.15 - 11.07 Pathé 2    Fuori 15.00 - 17.00 Cinerama 1   Life is Life 20.00 - 22.03 Cinerama 1  

 

Zaterdag 7 

Ochtend       middag      avond 

Nino 17.45 - 19.19 Pathé 2 


